Zondagse Ontmoeting 25 november Open Huis Hilvarenbeek

Voor als u op zoek bent naar gezelligheid!

Op weg naar...

Deze Zondagse Ontmoeting staat in het teken van Advent...de weken die
voorafgaan aan de Kerst! Deze zondag is in Hilvarenbeek, en is voor alle
55 +ers die op zoek zijn naar gezelligheid, een luisterend oor of een
praatje. Het wordt weer vroeger donker en het wordt wat kouder
buiten,.... Maar wij starten de middag gezellig met koffie en thee met iets
lekkers.

Jac van Oppen, in zijn werkzaam leven catecheet, zal ons deze middag
meenemen aan de hand van verschillende gebruiken, in het verhaal van
de Advent. Wat was het vroeger en wat is het nu?

Vervoer nodig?

Wilt u zondag 25 november ook komen, maar heeft u problemen met
vervoer? Bel dan naar Jan Merckx, telefoon: 013-5051912. Hij zorgt
ervoor dat ook u kunt komen.

Welkom op zondag 25 november, Open Huis, Vrijthof 21 in Hilvarenbeek!
Om 14:00 uur staan de gastvrouwen en heren en de koffie en thee voor u
klaar. U bent van harte welkom om te komen kijken, luisteren en/of
meedoen. Om 16:00 uur sluiten we de middag af. Neem uw buurvrouw of
buurman gerust een keertje mee

Vooruitblik..... voor het nieuwe jaar!!

Zondag 27 januari gaan we een nostalgische middag houden.

We zijn op zoek naar mooie verhalen, liedjes, interessante voorwerpen
waarmee we herinneringen kunnen ophalen.....

We hebben het er graag met u over op 25 november a.s.!



